
Prachtig, maar weerloos!

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes 
geboren. Ook hier.

Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. 
Er vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u denkt. 
Houd uw hond dus aangelijnd!

Vindt u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in 
de buurt. Maar ze zal het kalfje verstoten als u het aanraakt.

Geniet van uw ontmoeting met een ree. Maar bescherm 
ze, door hun rust te respecteren en ze niet aan te raken. 
Dank u wel!
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